
De oude Boekenkast en de Familie Boekenwurm is een creatie van Haken met Marga. Alle teksten en afbeeldingen zijn 
verboden te dupliceren.  
 

De oude Boekenkast 

en de Familie Boekenwurm 
 

De oude boekenkast steunde en zuchtte na een lange dag. Sinds de kast naar een jong gezin 
was verhuisd, waren de oude boeken die vroeger in de kast huisden, vervangen door allerlei 
boeken van diverse pluimage. En daar had de oude kast zijn handen vol aan. Ook vandaag 
was er weer tumult op de plank waar de sprookjes stonden. De Zeven Dwergen hadden het 
opnieuw met de Gelaarsde Kat aan de stok gekregen en Klein Duimpje vertikte het alweer 
om naar school te gaan. De oude kast had er zijn handen aan vol gehad om de rust op zijn 
planken te doen wederkeren. Nu ook de hoek van de stripboeken eindelijk tot rust was 
gekomen kon de kast zijn oude planken uitrekken en een dutje gaan doen. “hèhè “, dacht de 
kast, “ik word hier toch eigenlijk te oud voor”. Maar verdraaid… weer geluiden. Die 
vermaledijde boekenwurmen weer…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergens in een groot dik boek klonk het gerinkel van potten en pannen. Mama Boekenwurm 
was drukdoende om een maaltijd voor haar gezin klaar te maken.  Mama Boekenwurm had 
het druk met de drieling en het jongste Boekenwurmpje. Ze hield enorm van veel van ze, 
maar het waren echte handenbindertjes. De geur van gehaktballen vulde de keuken. 

 

 

Familie Boekenwurm. Van links naar rechts: Timmetje, Opa Boekenwurm, Tommetje, 
Papa Boekenwurm, Mama Boekenwurm, Tummetje, Oma Boekenwurm en Toosje 
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 Timmetje was graag bij zijn 
moeder tijdens het koken. Mama 
leerde hem koken en hij mocht 
altijd wat van het lekkere eten 
vooraf proeven. Hij zou later kok 
worden, vertelde hij altijd vol trots 
op verjaardagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen 
kwam Oma 
Boekenwurm 
samen met 
Toosje terug van 
de 
boodschappen.  

 

Er moest nog snel wat gehaald worden voor de andijviestamppot die Mama aan het klaar 
maken was. Toosje vertelde aan één stuk door over haar avonturen op school. In de pauze 
hadden ze geknikkerd en ze had een paar mooie glazen knikkers aan haar verzameling toe 
kunnen voegen. Oma luisterde vol trots naar haar kleindochtertje.  

 

 

Mama en Timmetje in de keuken 

Oma en Toosje halen boodschappen 
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Opa Boekenwurm 
warmde zijn oude 
botten bij de haard. 
Papa Boekenwurm 
had vandaag nieuw 
haardhout gehaald 
en het vuur 
knetterde vrolijk en 
gezellig in de 
huiskamer. Opa zat 
een beetje te 
dommelen, maar hij 
sliep niet.  

 

Hij had namelijk Tommetje binnen horen sluipen. Het jonge Boekenwurmpje was een waar 
deugnietje. Altijd kattenkwaad uithalen. Tommetje probeerde Opa’s schoenveters aan 
elkaar te binden. Als Opa dan uit zijn luie stoel op zou staan, zou hij niet kunnen lopen. Maar 
als dat gebeurde zou Tommetje snel Opa waarschuwen, want de kleine rekel wilde niet dat 
Opa zich zou bezeren. De kwajongen had een hart van goud. 

 

Tummetje was op de slaapkamer met Papa Boekenwurm. Tummetje was dol op boeken en 
vaak haalde hij Papa over om voor te lezen. Hij zat dan aan zijn bureau of kroop onder de 
dekens en luisterde naar het spannende verhaal dat Papa hem voorlas. Urenlang kon 
Tummetje 
dromen over 
een verhaal 
die Papa had 
voorgelezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommetje haalt kattenkwaad uit 

Papa leest voor aan Tummetje 
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Na de boodschappen in de keuken te hebben afgeleverd waren Oma en Toosje naar de 
badkamer gegaan. Toosje moest namelijk nog in bad. Ze was nog te klein om dit zelf te doen, 
maar Oma hielp graag. Ze was dol op Toosje. Toosje deed Oma aan Mama Boekenwurm 
denken toen ze nog klein was. Klein en eigenwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oude kast sloeg het tafereel van de Familie Boekenwurm met plezier gade. De kast was 
gehecht geraakt aan de vrolijke wurmpjes. Maar oh, wat was de boekenkast blij als het 
eindelijk stil werd in huize Boekenwurm. Dan kon hij van zijn welverdiende rust genieten. 
Daar was wel aan toe, want morgen moesten de kleine Boekenwurmpjes naar sportdag op 
school, dus er zou weer vroeg in de morgen lawaai zijn op de planken van de oude kast. 

Toosje gaat in bad 


